
 

 

 

 

Verslag in verband met 1 juli 2025 (Keti Koti 2025) 
 

Reflectie op mijn ervaringen met het organiseren van rituelen en herdenkingen 

 

Het afgelopen jaar heb ik verschillende evenementen mogen organiseren en begeleiden, 

variërend van intieme bijeenkomsten tot grote herdenkingen. 

 

Banya-ritueel in de bibliotheek: 

Met ongeveer 150 bezoekers werd dit een prachtige show, waar Dr. Olijfveld de 

achtergronden belichtte. In samenwerking met diverse organisaties is dit ritueel stevig 

van de grond gekomen. Het was een gratis evenement, succesvol en inspirerend. Wel 

merkte ik dat veel mensen van kleur liever muziek ervaren dan inleidingen of lezingen. 

Dat neem ik mee voor de toekomst. 

 

30 juni in de Bavokerk: 

Ongeveer 150 mensen waren aanwezig bij de jaarlijkse herdenking bij het graf van 

Susanna Dumion. Samen met de groep Asina en Baas Berg werd het een geestige en 

betekenisvolle viering. De samenwerking met de Bavokerk, de Philharmonie en Rebup 

versterkte dit erfgoed. Het was bijzonder dat ook nazaten en families zich hebben 

aangesloten, en dat er steeds meer scholen betrokken raken. Hier leer ik dat ik mensen 

samenbreng en bruggen bouw. 

 

1 juli – Haarlem: 

Een schitterende dag vol kleur. Overdag was er een programma met kinderen en een 

expositie, aangevuld met vertellingen in de Philharmonie. ’s Avonds volgde een geweldig 

programma in de Pletterij, met zo’n 60 deelnemers. Dit gaf mij kracht en trots: ik zag 

waartoe ik in staat ben. 

 

27 juni – Stadsschouwburg Haarlem: 

Tijdens de water- en lichtrituelen kwamen 300 mensen samen. In een bescheiden en 

spirituele sfeer heb ik mijn krachten ingezet als ritueelbegeleider. Ik merk dat plannen en 

organiseren mijn kracht is. Met mijn vrijwilligers bereid ik alles ruim van tevoren voor, op 

basis van een jaarprogramma. De ondersteuning van de Philharmonie was hierbij van 

grote waarde. 

 

5 juli – Beverwijk: 



De afsluiting vond plaats in Beverwijk met een lezing in de bibliotheek, bijgewoond door 

ongeveer 40 mensen, overwegend wit publiek. Het was een geweldige bijeenkomst, die 

ook liet zien dat het herdenken in Velsen nog in de kinderschoenen staat. Kleine stappen 

zetten is ook waardevol, want zo groeit dit erfgoed langzaam maar zeker. 

 

Wat ik leer en meeneem: 

Ik breng mensen bij elkaar – families, scholen, organisaties, nazaten en 

gemeenschappen. Dit zie ik als mijn grootste kracht. Toch besef ik ook dat er uitdagingen 

zijn: hoe zorg ik dat witte bezoekers, en ook vertegenwoordigers van de gemeente zoals 

de burgemeester en de afdeling discriminatie, meer leren en zich verbinden aan deze 

geschiedenis? Het erfgoed ligt bij 30juni1juli-haarlem.nl, en ik wil ruimte blijven geven en 

openstaan voor samenwerking. 

 

Met trots kijk ik terug: op de kracht die ik heb ontdekt in mezelf, de gemeenschappen die 

ik heb samengebracht, en de groeiende belangstelling voor erfgoed, rituelen en 

herinneringscultuur en een geslaagde activtieten. 

 

Eerste jaar begroot een bedrag van € 10.000 




